
 

 

 

Familie De Leeuw. Langestraat 99 

Vader Joseph Levie is slager (31-12-1885), moeder Kaatje ( 31-05-1895) , zoon Levie Abraham (Leo) 

en dochter Regiene Eveliene (Gientje). 

Regiene de Leeuw gaat in 1941-1942  naar de vijfde klas van de lagere school Westerschool in 

Enschede. De Duitsers hadden beslist dat alleen in Enschede en Almelo een joodse school mocht 

komen waar kinderen alleen van joodse onderwijzers les kregen. Ze mocht niet meer naar de school 

in Delden. 

Joseph Levie de Leeuw gaat in juni 1942 naar het joodse  “krankzinnigengesticht” Het Apeldoornsche 

bosch. Op 21 januari 1943 wordt iedereen, 1100 mensen, inclusief personeel dat weigert ze alleen te 

laten gaan, op transport gesteld naar Auschwitz. Na aankomst gaan ze allemaal direct naar de 

gaskamers. 

Kaatje de Leeuw-Drievoet, de 16 jarige Leo en 13 jarige Gientje vertrekken  op 10 april 1943 naar 

Vught in Brabant . Kaatje weet dan al dat haar man al eerder op transport is gezet. 

 

 

Foto van Leo en Gientje een week voor 

vertrek met de trein.

Vanuit Vught schrijven Leo en Gientje nog brieven naar buren. Bij Leo staan er drie strepen op. 

Vooraf was afgesproken dat 1 streep het gaat goed betekent, 2 strepen  we redden het wel, drie 

strepen het gaat slecht.  

 

Op 6 juni vertrekken moeder Kaatje en Gientje naar Westerbork en vrij snel daarna gaan ze op 

transport naar Sobibor en worden op 11 juni met gas om het leven gebracht. 

Leo gaat vier week later naar Westerbork. Volgens de burgerlijke stand is hij op 9 juli in Sobibor 

vermoord. 

Bronnen: 
Joodse kinderen in het kamp Vught door Janneke de Moei. 
De Joodse gemeenschap en synagoge in Delden door Peter Kooij. 
 


